
hiệp nhất theo ước muốn cuối cùng của Chúa Giêsu „Xin cho tất cả nên 
một“. Ngoài những giây phút cầu nguyện chung, những bài gợi ý chung, 
còn có những giờ sinh hoạt trong các nhóm nhỏ, nơi mọi người có cơ hội 
chia sẻ kinh nghiệm sống đạo với nhau. Các em thiếu nhi và thiếu niên 
có sinh hoạt riêng do những anh chị hướng dẫn, nên không có thành 
phần nào cảm thấy nhàm chán, trái lại ai nấy đều thấy thời giờ qua 
mau kèm theo nhiều nuối tiếc. Có những giây phút trầm lắng nhưng 
cũng có thời gian sôi động qua các cuộc thi đố về phong trào, về Thánh 
Kinh, qua những giây phút chơi các trò chơi lớn ngoài trời thật hào 
hứng, hay qua những workshop mà mọi người đều tham gia. Mồ hôi đổ, 
khát nước, đói bụng thì đã có những bữa ăn ngon, những giờ giải lao thì 
được bồi dưỡng bằng những ly chè mát ngọt như ly nước mía giữa trưa 
hè, lại thêm những ổ bánh ngọt vừa đẹp vừa hấp dẫn.  

Rồi đến lúc phải hát câu “Chỉ còn đêm nay nữa thôi. Đến mai 
mỗi người một nơi”, thế là đêm văn nghệ được mở màn với nhiều tiết 
mục độc đáo. Mặc dù thời gian chuẩn bị rất ngắn ngủi, nhưng vì ai cũng 
có kinh nghiệm đầy mình, cho nên xuất khẩu là thành thơ, mà bước lên 
sân khấu là trở thành tài tử liền. Các em thiếu nhi bước lên sân khấu là 
không muốn xuống nữa. Đúng là một đêm của những nụ cười thoải mái. 

Trước khi chia tay, những cảm tưởng của tham dự viên được bộc 
lộ trong những giây phút chia sẻ cuối cùng. Có những người vì hoàn 
cảnh gia đình hay công ăn việc làm không thể tiếp tục sinh hoạt thường 
xuyên được, lần này trở về đây họ đã cảm nhận được tình thân khi xưa 
vẫn không bị phai mờ: ”Tôi cảm thấy mình như đứa con hoang đàng, 
nay được trở về mái ấm của gia đình, trong vòng tay yêu thương của 
mọi người”. „Trong tương lai, chúng tôi cố gắng quy tụ một số gia đình 
để cùng nhau sống theo linh đạo này”. „Tôi mong ước sao ở vùng của 
tôi có được một nhóm như vây”. ”Tới đây tôi nhận được nhiều hơn là 
cho đi”, vân vân và vân vân. Một em nhỏ 3 tuổi nói với mẹ: “Ở đây vui 
lắm, lần tới mẹ cho con đi nữa nhé”.  

Nói chung một cuối tuần sống bên nhau đã mang lại những lợi 
ích cho đời sống niềm tin cũng như đời sống xã hội. Mong rằng tinh 
thần này sẽ được truyền đạt lại cho thế hệ tương lai. 

Chia tay vớí dư âm của bài  hát „Khung Trời Hy Vọng“ đang quyện bay 
trong lòng mỗi người: “Anh em ta cầm tay nhau. Vai chen vai trên đường xa. Nếp 
sống mới cùng chung xây. Trong yêu thương không tàn phai......Về nơi đây ta vun 
xây tình hợp nhất”. Không phải chỉ nơi đây, nhưng giờ đây ta ra đi để xây tình hợp 
nhất nơi ta đang sinh sống.  

Một tham dự viên 
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"Ngươi phải yêu mến người bên cạnh như chính mình" (Mt 22:39) 

 Lời này ta cũng tìm thấy trong Cựu ước (Lv 19:18). Để đáp lại một câu hỏi rắc rối, Đức 
Giêsu đặt mình vào truyền thống các tiên tri và các Ráp-bi, truyền thống tìm tòi nguyên lý 
thống nhất của Tô-ra, nghĩa là tìm lời dạy của Thiên Chúa chứa đựng trong Kinh Thánh. 
Ráp-bi Hillel, một người đồng thời với Đức Giêsu, đã nói: "Đừng làm cho người bên cạnh 
mình điều mình oán ghét, đó là tất cả lề luật. Những điều khác chỉ là giải thích mà thôi" 
(Shabb. 31a).  

 Đối với những bậc thầy trong Do thái giáo, lòng thương người bên cạnh phát sinh từ 
tình thương của Thiên Chúa, Đấng đã dựng nên con người theo hình ảnh giống mình, do 
đó không thể yêu mến Thiên Chúa mà không yêu thương thụ tạo Người đã dựng nên: đó là 
lý do đích thực của lòng thương người bên cạnh, và là "một nguyên lý tổng quát lớn lao 
trong lề luật" (Rabbi Akiba, Slv 19:18). 

 Đức Giêsu nhắc đến nguyên lý này và thêm rằng giới luật mến yêu người bên cạnh 
cũng giống như giới răn đầu tiên và lớn nhất, đó là giới răn mến yêu Thiên Chúa  hết lòng, 
hết trí khôn và hết tâm hồn. Khi khẳng định là hai giới răn ấy giống nhau, Đức Giêsu gắn 
liền chúng lại mãi mãi và tất cả truyền thống Kitô giáo cũng sẽ theo như vậy; như tông đồ 
Gioan sẽ nói một cách chắc chắn rằng: "Ai không yêu thương người anh em mà họ trông 
thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy" (1 Ga 4:20). 

"Ngươi phải yêu mến người bên cạnh như chính mình" 
 Người bên cạnh - điều toàn thể Tin Mừng khẳng định rõ ràng - là mỗi người, nam hay 
nữ, bạn hữu hoặc thù địch, ta phải tôn trọng, để ý, kính mến. Lòng yêu mến người bên 
cạnh là điều phổ quát và cùng một trật lại riêng tư. Nó bao trùm toàn thể nhân loại và trở 
nên cụ thể nơi người ở gần mình. 

 Nhưng ai có thể cho ta một tấm lòng rộng rãi như vậy, ai có thể làm nẩy sinh nơi ta một 
lòng nhân hậu để làm ta cảm thấy gần gũi - bên cạnh - cả với những người xa lạ với ta, để 
làm ta vượt trên tình thương chính mình, để nhìn thấy chính mình nơi người khác? Đó là 
một hồng ân Chúa ban, hơn thế đó là chính tình thương của Thiên Chúa "đã được đổ vào 
lòng chúng ta nhờ Thánh Thần mà Người ban cho ta" (Rm 5:5). 

 Như vậy đó không phải là một tình thương chung chung, một tình bạn tầm thường, 
không chỉ là lòng thương người, mà là tình thương đã được đổ vào lòng chúng ta từ khi 
nhận phép Rửa : tình thương đó là sự sống của chính Thiên Chúa, của Chúa Ba ngôi mà 
ta có thể tham dự vào. Như vậy tình thương là tất cả, nhưng để có thể thực hành tốt thì 
cần phải biết những phẩm chất của nó mà Tin Mừng cùng Kinh Thánh nói chung dạy, và ta 
có thể tóm lại trong một số khía cạnh nền tảng. 

 Đầu tiên Đức Giêsu, Đấng đã chết cho mọi người vì yêu thương mọi người, dạy ta 
rằng tình thương đích thực hướng đến tất cả mọi người. Nó không giống như tình thương 



nhiều khi ta có, chỉ là tình thương nhân loại, giới hạn nơi gia đình, bạn hữu, người gần 
gũi... Tình thương đích thực mà Đức Giêsu muốn không chấp nhận sự phân biệt : không 
phân biệt người có cảm tình với người khó thương, không có người đẹp, người xấu, người 
lớn hay nhỏ, đối với tình thương đó không có tình thương đối với người đồng hương hay 
người ngoại kiều, người cùng Giáo hội hay thuộc Giáo hội khác, cùng tôn giáo hay khác 
tôn giáo. Tình thương này yêu thương mọi người. Và ta cũng phải làm như vậy : Đó là yêu 
thương tất cả mọi người. 

 Tình thương đích thực cũng thương yêu trước tiên, không chờ đợi để được thương 
yêu, như thói thường của tình thương nhân loại : Là thương yêu người thương mình. 
Không, tình thương đích thực đưa ra sáng kiến, như Chúa Cha đã làm, khi chúng ta còn là 
người tội lỗi, nghĩa là những người không biết thương yêu, Người đã sai Chúa Con đến để 
cứu độ ta. 

 Vậy hãy thương yêu mọi người và thương yêu trước tiên. Hơn nữa: Tình thương đích 
thực nhìn nhận Đức Giêsu nơi mỗi người: Đức Giêsu sẽ nói với ta vào cuộc phán xét 
chung rằng "Ngươi đã làm cho ta" (Cf. Mt 25:40).  Điều đó sẽ được áp dụng cho điều thiện 
ta làm và rất tiếc cả cho điều ác ta làm nữa. 

 Tình thương đich thực mến yêu bạn hữu và cả người thù địch: làm điều tốt cho người 
đó, cầu nguyện cho người đó. Đức Giêsu cũng muốn rằng tình thương Người đã mang 
xuống thế gian, trở thành hỗ tương : Đó là người này yêu mến người kia và ngược lại, để 
đạt tới sự hiệp nhất. Tất cả những phẩm chất này của tình thương làm cho ta hiểu và thực 
hành tốt hơn lời sống trong tháng này.  

"Ngươi phải yêu mến người bên cạnh như chính mình" 
 Phải, tình thương đích thực yêu thương người khác như chính mình. Điều đó được 
hiểu theo nghĩa đen : Đó là cần phải nhìn người khác như chính mình và làm cho người 
khác điều ta muốn làm cho chính mình. Tình thương đích thực biết chịu khổ với người đau 
khổ, chung vui với người vui, vác gánh nặng cho người khác, như thánh Phaolô nói, biết 
trở nên một với người mình mến yêu. Vậy tình thương đó không chỉ hệ tại nơi tình cảm, 
hoặc nơi những lời lẽ hay, mà hệ tại nơi hành động cụ thể. 

 Những người có niềm tin tôn giáo khác cũng tìm cách làm như vậy, vì điều gọi là 
"khuôn vàng thước ngọc" mà ta gặp nơi tất cả mọi tôn giáo. Đó là làm cho người khác điều 
ta muốn làm cho mình. Ông Gandhi giải thích điều đó một cách rất đơn giản và hiệu 
nghiệm rằng: "Tôi không thể làm tổn thương bạn mà không làm tổn thương chính tôi" (Cf 
Whilhem Muhs, Parole del cuore, Milano 1996, p.82). 

 Vậy tháng này phải là dịp để ta chú ý vào lòng thương yêu người bên cạnh. Người đó 
có nhiều gương mặt khác nhau, từ người láng giềng đến người bạn cùng lớp, từ người bạn 
đến người bà con gần. Nhưng người đó cũng có gương mặt của nhân loại thống khổ mà 
truyền hình đưa vào nhà chúng ta từ những nơi chiến tranh và bị thiên tai. Ngày xưa ta 
không biết những điều đó và xa xôi ngàn dặm. Nay chúng cũng trở thành người bên cạnh 
ta. Tình thương mỗi lần sẽ bảo ta điều phải làm, và sẽ dần dần mở rộng cõi lòng ta đến 
mức độ của cõi lòng Đức Giêsu.                                                                        Chiara Lubich 
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25 năm trong khung trời hy vọng 

Borsum, một thôn làng nhỏ bé nằm ở miền Bắc Đức, dưới ánh 
nắng ấm của mùa hè, các con đường vắng lặng hôm nay đang mở rộng 
đón chào người người từ nhiều phương hướng khác nhau, từ các chân 
trời xa xôi đang tấp nập tiến về điểm hẹn: ngôi truờng Tiểu học trong 
làng. Có người từ Việt Nam, có kẻ từ Bỉ, Thụy Sĩ, Pháp, Ý, Áo và  khắp 
miền bắc nước Đức đã vượt đường dài về nơi đây để cùng chung sống 
với nhau một cuối tuần từ 29.07 tới 01.08.2010. Một đại gia đình có già 
trẻ lớn bé khoảng 160 người đã được quy tụ lại để bắt đầu “Mùa hợp 
tấu” tạ ơn của Nhóm Hy Vọng. Tất cả mọi người đều chung vai sát cánh 
để xây dựng Đô Thành của Đức Maria (Mariapoli) với quy luật duy nhất 
là tình yêu thương lẫn nhau. 

Tiếng hát bắt đầu vang lên trong khung trời hy vọng, nơi lòng 
người tràn đầy hy vọng và những bàn chân muốn mang niềm hy vọng 
đến cho người và cho mọi người. Hai chữ Hy Vọng  đã được liên kết và 
thành hình cách đây 25 năm do Cha Giuse Nguyễn Trung Điểm và một 
số anh chị sống theo linh đạo hợp nhất của phong trào Focolarê, do chị 
Chiara Lubich sáng lập. Qua các chặng đường theo dòng thời gian, 
nhóm đã phát triển, vượt qua nhiều thử thách và sống vững mạnh, đặc 
biệt nhờ Đức HY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận nâng đỡ và khích lệ 
ngay sau khi ngài ra khỏi tù và đến Roma. Tục ngữ có câu: ”Vạn sự 
khởi đầu nan”, dịp này các anh chị đầu tiên đã chia sẻ cho mọi người 
biết các chặng đường nhóm đã trải qua. Hiện nay, nhóm sinh hoạt 
thường xuyên ở 5 vùng thuộc miền bắc Đức và sang tới Bỉ, Pháp, rồi về 
tới Việt Nam.  

Với đề tài năm 2010 của phong trào Focolarê “Thiên Chúa yêu ta 
vơ bờ bến”, và cũng là dịp mừng 25 năm thành lập nhóm, anh chị em 
cùng nhau ôn lại những kỷ niệm thuở ban đầu và đồng thời cùng dâng 
lên Thiên Chúa bài ca cảm tạ. Trong tâm tình này tất cả đã sống cho 
nhau, chia sẻ với nhau và cùng nhau học hỏi, đào sâu về linh đạo Hiệp 
nhất của phong trào qua các bài suy niệm, các hình ảnh, những đoạn 
phim, đặc biệt qua những chứng nhân sống động làm cho nhiều người 
rơi lệ vì cảm phục và xúc động. 

Những bài gợi ý tuy ngắn gọn nhưng thiết thực, những ấn tượng 
ghi sâu vào lòng tham dự viên là tâm tình vui vẻ cởi mở và tinh thần 
phục vụ hăng say của các anh chị cũng như các em nhỏ. Qua đó người 
ta cảm nhận được tình thân của một đại gia đình đang xây dựng tình  
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