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“Vâng lời Thầy, tôi thả lưới” (Lc 5,5)

 Ngồi trên thuyền của ông Si-mon, khi giảng dậy xong, 
Đức Giêsu bảo ông và các bạn chài thả lưới; cho dầu xác 
nhận là cả đêm các ông đã khó nhọc mà không được gì, ông 
Si-mon nói thêm: “Vâng lời Thầy, tôi thả lưới”.
 Và sau khi thả xuống, thì lưới đầy cá đến độ rách ra. 
Lúc đó các bạn chài đến giúp ông và họ cũng đổ đầy cá vào 
thuyền đến gần chìm. Ông Si-mon khá kinh ngạc, cả các 
bạn ông là Gia-cô-bê và Gioan cũng thế, liền phục xuống 
dưới chân Đức Giêsu, xin Người rời xa vì ông là người tội lỗi. 
Nhưng Đức Giêsu bảo ông đừng sợ: vì từ giây phút ấy ông 
trở nên người đi chài người. Và ngay từ đó, ông Si-mon, ông 
Gia-cô-bê và ông Gioan trở thành môn đệ Người.
 Đó là trình thuật về mẻ cá lạ lùng, mẻ cá tượng trưng 
cho sứ mạng tương lai của các tông đồ. Thái độ của ông 
Phêrô là gương mẫu không chỉ cho các tông đồ khác và cho 
những người kế vị các ông, nhưng cả cho mỗi Ki-tô hữu.

“Vâng lời Thầy, tôi thả lưới”

 Sau một đêm tay trắng, ông Phê-rô, người chuyên 
đánh cá, đã có thể mỉm cười và từ chối lời mời của Đức Giê-
su là kéo lưới ban ngày, lúc không thuận lợi. Trái lại vượt lên 
trên lý luận của mình, ông tin tưởng nơi Đức Giêsu.
Đó là một tình trạng điển hình mà ngày nay mỗi tín hữu, 
chính vì là tín hữu, đều được mời gọi trải qua. Đúng thế, đức 
tin của họ bị thử thách bằng hàng ngàn cách.
 Theo Đức Ki-tô có nghĩa là chọn lựa, dấn thân và bền 
chí, đang khi ở đời này nơi ta sống, mọi sự xem ra mời gọi ta 
thư giãn, sống tầm thường, “để cho qua”. Nhiệm vụ xem ra 
quá lớn, không thể đạt được, và bị thất bại ngay từ đầu.
 Vậy cần phải có sức mạnh để tiến bước, chống lại môi

á

trường, chống lại bối cảnh xã hội, bạn bè, truyền thông. 
 Đây là một thử thách nặng nề mà ta phải chiến đấu mỗi 
ngày, hay tốt hơn là mỗi giờ.
 Nhưng nếu ta đối phó và đón nhận, thì thử thách sẽ góp 
phần vào việc làm cho ta nên Ki-tô hữu trưởng thành, làm cho ta 
nghiệm được rằng những lời phi thường của Đức Giêsu là đúng 
thật, những lời Người hứa được thực hiện, rằng ta có thể bắt đầu 
trong cuộc sống một cuộc phiêu lưu thần thiêng ngàn lần hấp 
dẫn hơn tất cả những gì ta có thể tưởng tượng, ở đó ta có thể, 
chẳng hạn, làm chứng rằng đang khi trên đời cuộc sống thường 
thường cằn cỗi, đều đều và không mang lại hoa trái, thì Thiên 
Chúa đổ đầy lợi lộc cho ai theo Người: Người ban gấp trăm ở đời 
này, ngoài sự sống vĩnh cửu. Đó là mẻ cá lạ lùng lại được thực 
hiện.

“Vâng lời Thầy, tôi thả lưới”

 Vậy làm sao ta đem thực hành được Lời này?
 Bằng cách ta cũng thực hiện sự chọn lựa của ông Phê-rô: 
“Vâng lời Thầy…” Hãy tin tưởng vào Lời Chúa; đừng nghi ngờ 
điều Người đòi hỏi. Hơn thế: hãy đặt hành vi của ta, hoạt động 
của ta, cuộc sống của ta trên Lời Chúa.
 Như thế chúng ta sẽ đặt nền cuộc sống của ta trên cái 
vững chãi nhất, chắc chắn nhất, và ta sẽ kinh ngạc thấy rằng 
chính ở nơi thiếu tài nguyên của con người, thì Chúa can thiệp, 
và ở đâu theo con người không thể làm được thì sự sống sẽ nẩy sinh.
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